
Ontdek de waterlinies
Tussen Lek & Linge

Wandel- en �etsroutes langs
de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie



Oude Hollandse Waterlinie in de Vijfheerenlanden

Dan moet je iets slims bedenken. 
Als je nou eens een lange strook 
polderland onder water zet? Dan kan 
het vijandelijke leger alleen nog via  
de dijken en kades optrekken. Die zijn  
een stuk makkelijker te verdedigen. 
Dat opzettelijk onder water zetten van 
een gebied wordt ook wel inunderen  
of inundatie genoemd.

Kniehoogte
De ideale diepte van een waterlinie 
bedraagt 40 centimeter – kniehoogte. 
Dan zijn sloten en kanalen niet meer te 
zien en wordt het ondoenlijk om er met 
karren en soldaten te voet doorheen te 
trekken. Maar tegelijkertijd is het  
te ondiep om op te varen. 

Hoe werkt een waterlinie?

Stel je voor dat je je als klein land moet verdedigen tegen  
een groot vijandelijk leger. Zoals in 1672, toen een grote Franse 
troepenmacht ons land binnenviel.

2



De waterlinies
               tussen Lek & Linge

De Oude Hollandse Waterlinie 
De Oude Hollandse Waterlinie werd in 
1672 in grote haast tot stand gebracht 
om het westelijke deel van ons land 
met zijn rijke steden (het ‘gewest 
Holland’) te verdedigen tegen het 
oprukkende Franse leger. De linie liep 
van de Merwede bij Gorinchem tot aan 
de Zuiderzee. En hij werkte! Daarom 
vond men dat deze ook in de toekomst 
weer nuttig zou kunnen zijn en werden 
er op strategische punten langs de  
linie forten en andere verdedigings-
werken gebouwd. 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie
Vanaf 1815 begonnen we met het 
inrichten van een nieuwe waterlinie. 
Deze moest ook de stad Utrecht 
beschermen, wat bij de oude linie niet 
het geval was. De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie loopt van de Biesbosch tot 

aan het eiland Pampus in de Zuiderzee. 
Hij telt 46 forten, twee kastelen en  
zes vestingen. 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het 
grootste rijksmonument van Nederland 
en staat sinds 2021 op de Unesco 
Werelderfgoedlijst.

Waterlinies zijn een echt Nederlandse vinding. Ze passen ook 
helemaal bij ons vlakke land met al dat water en die polders. 
Door de eeuwen heen hebben we in ons land maar liefst tien 
waterlinies ingericht om vijanden de voet dwars te zetten. In het 
gebied Tussen Lek & Linge vinden we er twee: de Oude Hollandse 
Waterlinie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Beleef 
de waterlinies 

tussen 
Lek & Linge

Stap op de fiets of trek  
je wandelschoenen aan en 
ontdek de verhalen van de 

Oude en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie!



Bijdrage van Chris Will

De Hollandse Waterlinie:
Unesco-werelderfgoedin de Vijfheerenlanden

Het poldergebied tussen de Diefdijk en de Zouwendijk/Bazeldijk 
en Lek en Linge maakte eeuwenlang deel uit van de belangrijkste 
verdedigingslinie van ons land: de Hollandse Waterlinie. Door 
polders onder water te zetten ontstond een unieke kniehoge 
waterbarrière tegen vijandelijke legers. Zo werd de rijke provincie 
Holland, met de politieke en economische centra Den Haag en 
Amsterdam, beschermd. Maar de bewoners van deze streek 
betaalden een hoge prijs. De verdedigingslinie is van groot 
historisch belang en is recent tot Werelderfgoed uitgeroepen.

Rampjaar 1672
Het begon tijdens de massale invasie 
van de Fransen in het Rampjaar 1672: 
het land stond hier toen vele maanden 
onder water. Er werd gevochten en 
geplunderd bij Lexmond, op Achthoven 
en in Ameide en Sluis. Ameide werd 
door de Fransen ‘gebrandschat’ – dat 
wil zeggen dat de stad een afkoopsom 
moest betalen om verdere plundering 
te voorkomen.
Het duurde ruim twee jaar voordat 
de polders van de Alblasserwaard 
en de Vijfheerenlanden weer droog 
en bruikbaar waren voor de boeren. 

Dat kwam vooral doordat het grote 
molencomplex voor de uitwatering  
bij Ameide-Sluis door de Fransen  
was platgebrand.

Burgeroorlog 1787
In de roerige burgeroorlog van 1787 
tussen patriotten en prinsgezinden 
kwam een interventiemacht uit Pruisen 
naar ons land om orde op zaken te 
stellen. De ruiterij kwam zo snel over 
de rivierdijken naar dit gebied, dat 
de Waterlinie niet op tijd paraat was. 
De Lekdijk bij Hagestein was wel 
doorgestoken om het land onder  
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De Hollandse Waterlinie:
Unesco-werelderfgoedin de Vijfheerenlanden

water te zetten, maar de rivier stond 
te laag, dus dat haalde niets uit. Veel 
plaatsen in de omgeving, waaronder 
Hagestein en Vianen, hadden te lijden 
onder de doortrekkende troepen.  
In Broek bij Meerkerk kwam een  
groot kampement van de Pruisen. 

Later, in de strenge winter van 
1794-1795, toen de Fransen weer 
binnenvielen, waren zowel de Waterlinie 
als Linge en Lek dichtgevroren. De 
vijandelijke troepen kenden daardoor 
een gemakkelijke opmars, vooral bij 
Culemborg. Alleen bij de geschuts-
batterij (opstelplaats voor kanonnen) 
aan Het Spoel werd even gevochten. 
De Waterlinie faalde opnieuw. 

Forten
De hoge en droog blijvende 
doorgaande routes van de dijken 
langs Lek en Linge bleven de zwakke 
plekken in de Waterlinie. Daarom 
werden daar in de negentiende eeuw 
sterke forten gebouwd: Werk aan het 
Spoel bij Culemborg, Fort Everdingen, 
het Fort aan de Spoordijk bij Leerdam 
en Fort Asperen. Ook kwamen er 
permanente geschutsbatterijen langs 
de Diefdijk en de Meerdijk bij Leerdam, 
en aan de Lekdijk bij Everdingen en 
Hagestein.

Eerste en Tweede Wereldoorlog
De markante Diefdijk werd de hoofd-
verdedigingslijn met veel extra 

Fort Everdingen



versterkingen. Tijdens de mobilisatie 
van de Eerste Wereldoorlog (1914-
1918) werden langs deze dijk tussen 
Leerdam en Everdingen veel 
Nederlandse troepen gelegerd.
Datzelfde gebeurde aan de vooravond 
van de Tweede Wereldoorlog, van 
september 1939 tot mei 1940. De 
laatste getuigen hiervan zijn de vele 
betonnen groepsschuilplaatsen langs 
de Diefdijk uit 1940. Er lagen toen 
overal loopgraven in ophoging tussen 
die bunkers.

Ironisch genoeg waren de Duitsers  
de laatsten die een soort van waterlinie 
aanlegden, maar nu tegen mogelijke 
geallieerde aanvallen.

Tussen Lexmond, via Meerkerk en 
Noordeloos naar Schelluinen lieten  
de Duitsers in 1944 Nederlandse 
burgers een deel van de zogenoemde 
‘hinteren Wasserstellung’ graven –  
een vertragende natte hindernis van  
1,5 à 2 kilometer breed, met kaden  
aan weerszijden.

Bunkers langs de Diefdijk
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In 1951 werd de verouderde Hollandse 
Waterlinie na ruim driehonderd jaar 
trouwe dienst definitief opgeheven. 
Maar de Inundatiewet uit 1896, waarin 
het onder water zetten van gebieden 
voor militaire doeleinden wordt 
geregeld – die bestaat nog steeds!

Restauratie Nieuwe Hollandse 
Waterlinie
De afgelopen vijftien jaar zijn alle 
restanten van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie gerestaureerd en hebben  
ze een nieuwe bestemming 
gekregen. Zo is Fort Everdingen nu 
een bijzondere pleisterplaats voor 

campers en is er een brouwerij voor 
speciaalbieren gevestigd.
Sinds 2021 is de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie Unesco Werelderfgoed. 
De 10 kilometer lange Diefdijklinie 
in Vijfheerenlanden van Everdingen 
tot Leerdam is daar een authentiek 
bewaard onderdeel van.

Op de fiets valt aan weerszijden 
van deze markante dijk van alles te 
ontdekken uit diverse perioden van 
de Hollandse Waterlinie. Met forten 
uit 1845 en 1880, geschutsbatterijen 
uit 1870 en 1905 en talloze groeps-
schuilplaatsen en bunkers uit 1940.

                              Brouwerij 
Duits & Lauret

Fort Everdingen is de stoere thuishaven van Brouwerij Duits & Lauret. 
Van vrijdag t/m zondag kun je hier terecht voor een speciaalbiertje en 

een kleine menukaart. Op het fortterrein is een camping met een aparte 
plek voor campers. Vrijwilligers van Stichting Honswijk-Everdingen 
organiseren elke zondag om 14.00 uur een rondleiding op het fort.

Voor actuele informatie of boekingen: www. forteverdingen.com
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In de nacht van 26 op 27 november 1672 trekken de Fransen  
vanuit Vianen over de Lekdijk richting Ameide. Met deze fietstocht 
leg je diezelfde route af. 

De Fransen laten een spoor van vernieling achter. De schans en de molens  
bij Ameide worden in brand gestoken en ook het centrum van Ameide blijft  
niet gespaard. Het is aan de overtuigingskracht van de dominee in Ameide  
te danken dat de kerk en het stadhuis gespaard blijven. Het leger van de  
Noordelijke Nederlanden trekt zich vanuit Sluis terug richting Tienhoven.

Vanaf Ameide fiets je door de uitgestrekte polders terug naar Vianen. 
Er is veel te ontdekken onderweg!

Stadhuis 
Ameide 
Het stadhuis 
van Ameide 
dateert uit 
1644. In het 
verleden deed 
het ook dienst 
als waag en als 
gevangenis.
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Route 43 km

Knooppunten
10 - 2 - 6 - 48- 20 - 64 -
63 - 62 - 61 - 39 - 58 -
30 - 4 - 54 - 5 - 11 - 10

Tips langs de route
• Zouweboezem
• Natuur- en Vogelwacht 

De Vijfheerenlanden, 
natuurcentrum 
de Schaapskooi, 
Schoonrewoerd

• Stadhuis Ameide
• Sluis

Horeca
• Bistro Bientje, Ameide
• Trefpunt, Hei- en Boeicop
• Kleine Brughuis, 

Meerkerk
• IJsboerderij 

Middelbroeck, Meerkerk
• Theetuin Lekker Simpel, 

Lexmond

     Fietsroute
In de voetsporen van het         
                            Franse leger

Vind de 
route in de 
izi. TRAVEL 

app

Hei- en Boeicop
Hei- en Boeicop is een oud agrarisch 
lintdorp met diverse monumentale  

boerderijen. De Hoekmolen is 
    een volledig gerestaureerde 

                     wipwatermolen.
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Een flinke wandeling, die je eventueel ook in tweeën kan delen. 
Dan pak je in Gorinchem of Leerdam de trein terug, en wandel  
je de rest van de route een andere keer. 

Tijdens deze wandeling kom je langs onderdelen van zowel de Oude als  
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Oude Hollandse Waterlinie is in 1816 
vervangen door een nieuwe linie, waarvan het middelste stuk wat meer naar  
het oosten lag. In het noorden en in het zuiden overlapten deze linies  
elkaar. De vestingsteden Leerdam en Gorinchem maakten deel  
uit van beide linies.

Waaiersluizen Asperen
Deze route leidt langs een uniek onderdeel van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie. Tussen Asperen en het Fort bij Asperen vind je 
de laatste dubbele waaiersluizen ter wereld. Waaiersluizen kunnen tegen 
de waterdruk in worden geopend en gesloten. De sluizen zijn ontworpen 

door Jan Blanken, die in opdracht van Napoleon werkte. In de hele wereld 
zijn nog maar zeven waaiersluizen te vinden, waarvan de 

                         enige dubbele hier op de grens tussen 
                                          Acquoy en Asperen.Tip!

Trek stevige 
schoenen aan. Delen van 
de route gaan over een 

klompenpad, en daar 
kan het modderig en 

drassig zijn!
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Route 31 km

Startpunt
Start in Leerdam. Kom 
met de trein of parkeer  
je auto (gratis) bij het 
TOP op de Lingedijk.

Tips langs de route
• Fort Vuren
• Fort bij Asperen
• Zuidwal met 

muizentorens, Leerdam
• Waaiersluizen Asperen
• Dalemse Zeiving

Horeca 
• Fort Vuren
• Fort bij Asperen
• Kaatjes Theetuin, 

Leerdam
• De Houtloods, 

Leerdam

     Wandelroute
Lus Leerdam - 

                                Gorinchem
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Vind de 
route in de 
izi. TRAVEL 

app
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Leerdam
Leerdam is in 1672 een graafschap 
in particulier bezit van Prins Willem 
III van Oranje. Als de Franse troepen 
de Betuwe binnentrekken, gaan 
afgevaardigden vanuit Leerdam 
naar de Prins om te vragen hoe ze 

moeten handelen. Moeten ze de 
stad verdedigen en kan hij daar 
dan bij helpen, of is er een andere 
mogelijkheid? Willem III adviseert de 
Franse commandant te vragen of het 
graafschap neutraal kan blijven.
Op 25 juni 1672 maakt de Magistraat 

Rampjaar 1672

1672. Het rampjaar voor de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. De Fransen vallen ons land binnen, en, zoals dat 
werd gezegd: ‘het volk was redeloos, de regering radeloos en 
het land reddeloos’. Het gebied Tussen Lek & Linge bevindt zich 
in het hart van de onrust. De Fransen trekken vanuit het zuiden 
en oosten ons land binnen. In onze regio laten we grote stukken 
land onder water lopen om de vijand te stoppen. Elke stad 
Tussen Lek & Linge heeft zijn eigen verhaal.

vier steden, vier verhalen

Veerpoort Leerdam

Bijdragen van Historische Verenigingen
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vier steden, vier verhalen

van Leerdam bekend dat  
‘van den Coninck van 
Vrankrijk sauvegarde 
voor de Stad en het 
Graafschap Leerdam is 
ontvangen’. Dit houdt in 
dat de Franse troepen het 
graafschap Leerdam niet 
zullen leegplunderen. Maar 
er wordt wel een garnizoen 
van de bezettende macht in 
Leerdam gelegerd, dat door 
het graafschap moet worden 
onderhouden. 
Rond half oktober ‘verkreegh 
ook het Hollandts Stedeken 
Leerdam, (...) de Neutraliteyt 
van wederzijden, en trok nu het 
laatste van ‘t Franse Garnisoen daer 
uyt’. In de akte van neutraliteit staat 
dat noch de Prins, noch de Koning van 
Frankrijk troepen zal legeren in de stad 
en de bijbehorende landen. Leerdam 
moet daarvoor wel een afkoopsom 
(‘brandschatting’) van 6.250 gulden 
betalen. Dat leidt tot zware lasten voor 
de bevolking in de jaren na 1672.

Als we de stadsrekeningen van 
Leerdam uit die periode erop naslaan, 
zien we dat het Franse garnizoen niet 
zachtzinnig is omgesprongen met 
de gebouwen die het gebruikte. Zo 
hebben de bezetters de cortegaarde 
(hoofdwacht) bij de Veerpoort in 
gebruik genomen, waarvoor een aantal 
jaren geen pacht wordt betaald, ‘alsoo 
deselve bij de Francen is geruïneerd 
en onbruijckbaar gemaeckt.’ Daarna 
heeft het garnizoen zijn hoofdwacht in 

het Markthuis gemaakt, en een zekere 
Merijn in ’t Gasthuijs brengt aan de 
stad de kosten in rekening voor het 
leegruimen en schoonmaken van het 
pand na het vertrek van de Fransen. 
Timmerman Gijsbert Stam dient een 
rekening in voor het dichtmaken van  
de Schaikse sluis, ‘alsoo die bij de 
France was verbroken om ’t water  
in ’t lant te doen lopen, waarmede  
’t geheele lant inundeerde’. 

Hagestein
Het lager gelegen deel van Hagestein, 
met name de Biezenpolder, wordt 
als onderdeel van de waterlinie 
onder water gezet. Het leger van 
de Nederlandse Republiek stelt de 

Neutraliteitsverklaring
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Biezenmolen buiten werking door de 
schepraden en zeilen te verwijderen. 
Zo kon deze niet meer worden gebruikt 
om het water af te voeren naar de 
Zederik. Hagestein hoort in 1672 bij de 
provincie Utrecht. Als de stad Utrecht 
zich overgeeft aan de Fransen en op 
5 juli 1672 de sleutels overhandigt 
aan Lodewijk XIV, geeft deze een 
sauvegarde (beschermbrief) voor 
de gehele provincie Utrecht. Helaas 
blijken de beloften van de Fransen 
weinig waard. Al in september 1672 
wordt Hagestein door Franse soldaten 
geplunderd. 

Veel bewoners van Hagestein 
vluchten voor het water, het geweld 
en de armoede. Doordat een deel 
van Hagestein zo lang onder water 
heeft gestaan, is het lange tijd niet 
meer geschikt voor de landbouw, met 
rampzalige gevolgen voor de gezinnen 

die hiervan 
afhankelijk 

waren. 

Van verzets-
daden door  
de bevolking 
blijkt niets. 

Overleven is het 
enige dat telt.  
Als bewoners  
niet in staat zijn 

te betalen wordt 
hun huis verbrand. 

De achtergebleven 
bevolking probeert zo trouw 

mogelijk contributie te betalen en de 
hoogte ervan door onderhandeling  
zo laag mogelijk te houden. 

Als de Fransen eind 1673 uit Utrecht 
en dus ook uit Hagestein vertrekken, 
lukt het Hagestein nauwelijks om de 
armoede weer te boven te komen. 
De Fransen verbranden uit wraak de 
molen en de herbouw laat nog op zich 
wachten tot eind 1673. In augustus 
1674 raast een tornado over het land, 
waardoor de kerk en ook veel huizen 
beschadigd raken. Veel inwoners 
vragen vrijstelling van belasting,  
omdat ze geen opbrengsten van het 
land hebben kunnen genieten. In 1675 
komt het aantal inwoners niet boven de 
200 uit. En als het land van Hagestein 
een jaar later op last van de Staten  
van Utrecht wordt getaxeerd, blijkt  
de waarde van vrijwel alle polders  
nog maar 20% te zijn van die van  
voor de oorlog.

14
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Ameide
De Hollandse Waterlinie zorgt ervoor 
dat het Franse leger alleen nog via de 
dijken op kan trekken naar het westen. 
Op die plekken worden forten en 
schansen opgericht om de vijand een 
halt toe te roepen. Eén zo’n schans ligt 
bij Sluis, een buurtschap bij Ameide, 
op de plek waar de Zederik de Lek 
instroomt. Maar de verdediging bij Sluis 
is zwak. De barrière van gevlochten 
wilgenhout dwars over de weg is 
niet voldoende en het moreel van de 
Hollandse troepen is slecht. Sommige 
soldaten zijn ziek door slechte voeding, 
andere zijn ongemotiveerd om dit 
waterland te verdedigen.

In de nacht van 26 op 27 november 
trekken de Fransen over de Lekdijk  
van Vianen richting Ameide, geholpen 
door een paar overlopers die de 
Fransen van informatie voorzagen.  
De Fransen kunnen zonder veel  
moeite Sluis passeren. Na een 
voettocht van een kwartier 
arriveren ze in Ameide, waar ze 
vreselijk huishouden. Er wordt 
geplunderd, een aantal mensen 
wordt vermoord en tientallen 
huizen worden verbrand.

Het was terreur die de Fransen 
vaker toepasten, natuurlijk om zo 
de Republiek tot vrede te dwingen 
en misschien ook wel uit nijd 
over dat vervloekte land van water 
en modder, waar je zelfs met het 
modernste leger van de wereld  
niet echt vooruit kon komen.

Dankzij de moed van de dominee, 
Edmundus Jonckholt, werd de rest 
van het stadje, waaronder de kerk, 
gespaard. Hij nam het initiatief om met 
een Franse kapitein te onderhandelen, 
in het Latijn, de geleerdentaal van 
die tijd. Met behulp van een andere 
bevelhebber, ‘een onroomsch 
capiteyn’, werd de brand van de kerk 
voorkomen. 

Ameide moest wel een grote som 
losgeld betalen. De Fransen namen, 
om zeker te zijn van de betaling, de 
predikant mee als gijzelaar. Eenmaal 

15

Stadhuis van Ameide uit 1644



vrijgelaten spande hij zich in om 
fondsen te werven om de schade  
aan zijn woonplaats te herstellen. 

Een groot succes was de tocht 
trouwens niet voor de Fransen.  
Bij Sluis lagen enkele Nederlandse 
‘uitleggers’ – kanonneerboten - in de 
Lek. Deze kwamen bij de terugtocht 
van de Fransen in actie en doodden en 
verwondden vele vijandelijke militairen 
door met schroot te schieten.

Vianen
Al vroeg in het jaar 1672 is de  
spanning van een naderende oorlog 
met de Fransen ook in Vianen voelbaar. 
Afgezanten van de heer van Vianen, 
Wolfert van Brederode, proberen  
alvast contact met de Fransen te 
leggen. Alles wordt in het werk  
gesteld om brandstichtingen en 
plunderingen in de heerlijkheid  
Land van Vianen te voorkomen.

Na de oorlogsverklaringen in het 
voorjaar rukt het Franse leger snel op 
en in juni 1672 wordt Utrecht door de 
Fransen bezet. De Waterlinie zorgt er 

weliswaar voor dat de Fransen niet 
de provincie Holland bereiken, 

maar Vianen komt vlak achter 
het front te liggen, in het 

gebied dat door de Fransen 
gecontroleerd wordt.

De bestuurders 
van Vianen 

blijven 

15e-eeuws stadhuis van Vianen
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onderhandelen 
met de Fransen 
en weten te 
voorkomen dat 
de stad wordt 
geplunderd. Als 
tegenprestatie 
worden maandelijkse 
betalingen van 
Vianen geëist. 
Wanneer vervolgens 
een Neutraliteits-
overeenkomst wordt 
vastgesteld, eisen 
de Fransen nieuwe 
bijdragen, waaronder 
landbouwproducten. Maar 
die zijn heel schaars doordat 
de landbouwgebieden bij 
Vianen onder water zijn gezet.

Vianen betaalt tot oktober 1673 
maandelijks 1500 gulden. Een week 
voordat de Fransen Utrecht verlaten, 
komen deze met een nieuwe eis: een 
extra 10.000 gulden. Zou die som niet 
worden betaald, dan dreigde hij: ‘maar 
de Konink begeert dat men u echter 
branden zal’. Vianen betaalt binnen 
veertien dagen.

De stad Vianen wordt niet geplunderd 
of in brand gestoken. Er is echter 
twee jaar lang in de Vijfheerenlanden 
nauwelijks landbouw mogelijk, en de 
betalingsverplichtingen drukken zwaar 
op de schouders van de inwoners.  

Dat leidt tot veel armoede en honger. 
En de ellende is nog niet voorbij als  
de Fransen zijn vertrokken. Want ook 
de staatskas van de Nederlandse 
Republiek is leeg. Daarom eist 
nu de Republiek geld van Vianen. 
Vianen betaalt aanvankelijk niet, 
maar wordt in 1678 onder dreiging 
van geweld gedwongen aan haar 
betalingsverplichtingen te voldoen.
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Zouweboezem
De Zouweboezem is een natuurgebied 

tussen Meerkerk en Sluis. Vanaf de 
Zederikkade loopt een vlonderpad 

naar een uitkijkpunt met uitzicht over 
het moerasland. Je kunt hier veel 

verschillende vogels spotten.
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Route 24 km

Tips langs de route 
• Zouweboezem
• Grote Kerk Vianen
• Stadhuis Vianen

Horeca 
• Winkelcafé Flinn, Vianen 
• Theetuin Lekker Simpel, 

Lexmond
• Fruitautomaat 

Achthoven 
• Pannenkoekenboerderij 

De Ponthoeve, Vianen
• Mamma Mia, Vianen 
• Zas & Fratsen, Vianen

                          Wandelroute 
       Lus Zouweboezem - 
                                           Vianen

Tip!
Combineer deze wandeling 

met de lus Nieuwpoort - Zouweboezem. 
Overnacht onderweg in een gezellige B&B of 

een charmante camping aan de Lek. Ook kan je 
de route halveren door in Vianen de bus terug 

richting Ameide te pakken. Check dan wel 
vooraf de dienstregeling!

Voorstraat Vianen
De Voorstraat is het gezellige hart van 
Vianen, met winkels en horeca, maar 
ook historische gebouwen, zoals het 

15e-eeuwse stadhuis

Vind de 
route in de 
izi. TRAVEL 

app
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Via vestingstad Culemborg ga je richting 
het eeuwenoude landgoed Heerlijkheid 
Mariënwaerdt in Beesd. Fiets verder langs 
de Linge over slingerende dijken en langs 
bloeiende boomgaarden. Net voor Leerdam 
passeer je het Fort bij Asperen. Eenmaal 
terug in Leerdam blaas je uit op een van  
de terrasjes aan het water.

     Fietsroute
Vestingsteden en forten

Fietsen langs vestingsteden en stoere 
forten. Start je route in vestingstad 
Leerdam en fiets over de middeleeuwse 
Diefdijk, onderdeel van zowel de Oude als 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Stap af 
bij Fort Everdingen en geniet van een 
verkoelend biertje op het terras van 
Brouwerij Duits & Lauret.

Route 42 km

Knooppunten
57 - 48 - 46 - 45 - 44 - 52 
- 40 - 41 - 42 - 33 - 87 - 16 
- 32 - 55 - 54 - 14 - 80 - 22 
- 16 - 97 - 98 - 99 - 82 - 99 
- 49 - 57

Start-/eindpunt
TOP Leerdam
Lingedijk 8

Tips langs de route
• Fort Everdingen
• Diefdijk
• Wiel van Bassa, 

Schoonrewoerd
• Fort Werk aan het Spoel 

Culemborg
• Landgoed Heerlijkheid 

Mariënwaerdt, Beesd

Horeca 
• Caatje aan de Lek, 

Culemborg
• De Stapelbakker, 

Landgoed Mariënwaerd 
• Rustwat, Rhenoy 
• Restaurant De Beren, 

Leerdam
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Mariënwaerdt
Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt (900 ha groot) was 

oorspronkelijk een Norbertijner abdij, maar is na bijna twee 
eeuwen leegstand in 1734 in bezit gekomen van Graaf van 

Byland. Het wordt nu beheerd door diens nazaten.

Fort Asperen
Dit torenfort, onderdeel van  

de Hollandse Waterlinie, heeft een 
kleurrijke glaskoepel. Deze bestaat 
geheel uit glazen leien die gemaakt 

zijn in de glasblazerij van het Nationaal 
Glasmuseum in Leerdam.



tussen Lek en Linge

Bijd
ra

ge
 va

n Sander Enderink , Stichting Oude Hollandse Waterlinie

De Oude Hollandse Waterlinie

De Oude Hollandse Waterlinie kwam er niet zonder slag of 
stoot. Toen de oorlogsdreiging begin 1672 toenam, overlegden 
de provincies Holland en Utrecht over een gezamenlijke 
verdedigingslinie, maar ze werden het er niet over eens. Toen 
vervolgens de Fransen daadwerkelijk ons land binnenvielen en 
de provincie Holland snel een eigen waterlinie tot stand wilde 
brengen, boden de boeren in het gebied hardnekkig verzet. 
Uiteindelijk kwam de linie er toch en bleven grote gebieden 
in onze regio lange tijd onder water staan.
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De Oude Hollandse Waterlinie

Een waterlinie ten westen van 
Utrecht
Toen de gesprekken met de provincie 
Utrecht vastliepen, besloot de provincie 
Holland in april 1672 zelfstandig een 
alternatief te bedenken. Commissies 
bezochten polders en steden langs de 
provinciegrenzen om een ontwerp voor 
een Hollandse Waterlinie te maken. 
De commissie die onderzoek deed 
tussen Lek en Linge, bestond uit de 
burgemeesters van Schoonhoven, 
Gorinchem, Gouda en Dordrecht. Zij 
spraken met de colleges van dijkgraaf 
en hoogheemraden (het dagelijks 
bestuur van het waterschap) van de 
Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden 
en het Land van Arkel.

Inundaties ten oosten van de Diefdijk 
werden afgewezen, omdat de linie dan 
in Gelderland zou liggen. Inundatie 
van de Vijfheerenlanden was volgens 
het college van de Alblasserwaard een 
vanzelfsprekend alternatief.  
De colleges van de Vijfheerenlanden en 
het Land van Arkel maakten bezwaar, 
maar Holland nam het advies over. 
De Hollandse Waterlinie zou door de 
kunstmatige overstromingen in de 
Vijfheerenlanden het gebied tussen 
Lek en Linge ontoegankelijk maken 
voor de Fransen. De Alblasserwaard 
zou zo lang mogelijk droog worden 
gehouden.

Verzet tegen de waterlinie
Op 12 juni stak het Franse leger ten 
oosten van Nijmegen de Rijn over. Het 
leger van de Republiek trok zich terug 
naar Holland. Inmiddels werd gewerkt 
aan de Hollandse Waterlinie, maar 
het was voor boeren eenvoudig om 
de Hollandse beambten te verjagen, 
sluizen en dijken te bezetten, en zo de 
inundaties te voorkomen. Pas nadat 
het Franse leger Holland in kwam 
werden de sluizen langs de Waal,  
Linge en Lek geopend.
Toch zag veldmaarschalk Wirtz, 
de Duitse militair in dienst van de 
Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden, die in Gorinchem was 
gestationeerd, dat het niet lukte 
de waterlinie tot stand te brengen. 
De inundaties werden steeds weer 
afgetapt. Hij besloot daarom eind juni 
om plan B, het onder water zetten van 
de Alblasserwaard, in werking  
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te stellen. De tijd drong, want de 
Fransen hadden Utrecht inmiddels 
al bezet. De veldmaarschalk liet op 
meerdere plaatsen de rivierdijken 
afgraven. Hij uitte daarbij zijn frustratie 
over de ‘‘grote bedrieglijkheid van  
de inwoners’ van de streek.

Zwakke verdediging aan de 
zuidkant van de lek
Een ander probleem voor deze linie, 
die later de naam Oude Hollandse 
Waterlinie zou krijgen, was het gebrek 
aan versterkte steden aan de zuidoever 
van de Lek. Er was eigenlijk alleen 
een dijkpost in Sluis, ten westen van 
Ameide. Deze werd in november met 
succes door de Fransen aangevallen, 
waarna veel Nederlandse soldaten 
verder westwaarts naar Nieuwpoort 
vluchtten. 

De aanval overtuigde de provincie 
Holland van de noodzaak een 

permanente, versterkte positie te 
creëren. Nieuwpoort werd vervolgens 
tussen 1673 en 1697 verbouwd tot  
een volwaardige vesting.

Armoede door lange inundaties
In november 1673 vertrokken de 
Fransen uit Utrecht en Gelderland, 
gedwongen door ontwikkelingen aan 
het Duitse Front. Holland besloot de 
Oude Hollandse Waterlinie droog te 
malen, maar door schade aan kades  
en molens ging dat maar langzaam. 
Het stadsbestuur van Asperen 
verklaarde in februari 1675 dat het  
land nog steeds onder water stond. 

Pas in april 1675 waren de polders 
weer droog. Nadat de streek tussen 
Lek en Linge bijna drie jaar onder 
water had gestaan als onderdeel van 
de Oude Hollandse Waterlinie, was 
deze verarmd en waren delen van de 
bevolking uit de streek vertrokken.

Fort Everdingen
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Zuidwal in Leerdam
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Wandel door de oude vestingsteden Leerdam, Asperen en 
Heukelum. Je start in Leerdam en wandelt vandaar over de 
Lingedijk richting Heukelum. Bij de Galgenwaard vaar je met  
het pontje over richting het oude vestingstadje Heukelum.

Let op! Het pontje tussen Galgenwaard en Heukelum vaart 
niet het hele jaar door. Controleer dit voordat je op pad 
gaat. Vaart het pontje niet, wandel dan de 
alternatieve route (stippellijn).

Kasteel 
Merckenburg 
In het Rampjaar 
1672 viel Kasteel 
Merckenburg bij 
Heukelum in handen 
van de troepen van 
Lodewijk XIV, die de 
inmiddels verouderde 
vesting in brand staken 
en plunderden. Alleen 
de middeleeuwse 
poorttoren overleefde 
die verwoesting. 
Later werd het 
kasteel in oude glorie 
herbouwd.
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Route 10 km

Startpunt / 
Eindpunt
• Station Leerdam 

Stationsweg 3,  
Leerdam

Tips langs de route
• Nationaal Glasmuseum,  

Leerdam
• Glasblazerij, Leerdam
• Zuidwal met  

muizentorentjes, Leerdam
• Ho±e van Mevrouw van  

Aerden, Leerdam
• Kasteel de Merckenburg, 

Heukelum

Horeca
• Herberg restaurant  

De Lingehoeve, Oosterwijk
• Linge Loods Paradijs,  

Asperen
• Restaurant ’t Veerhuys,  

Leerdam

     Wandelroute
  Vestingstedenroute 

Leerdam – Asperen - 
                              Lingewaal

Kasteel Waddenstein
Binnen de muren van de vestingstad Asperen  
lag kasteel Waddenstein, waar onder anderen 
de Heren van Arkel woonden. In 1672 werd het 
door de Fransen opgeblazen. In 1893 werd op 
deze plek een romantisch herenhuis gebouwd, 
dat tot 2019 dienst heeft gedaan als stadhuis.

Vind de 
route in de 
izi. TRAVEL 

app
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Je start je wandeling in Nieuwpoort, een oud vestingstadje 
aan de Lek. Het stadje is omringd door een vestingwal. 
Hier vind je het Arsenaal, een voormalig militaire 
opslagplaats uit 1781.

Vestingstad Nieuwpoort
Nieuwpoort kreeg al in 1283 stadsrechten.  

Het stadhuis is in 1697 over de inundatiesluis 
heen gebouwd, zodat het bescherming kon 

bieden als boeren zich zouden verzetten tegen 
het onder water zetten van hun land  

als verdedigingslinie.
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Route 28 km

Tips langs de route
• Stadhuis Nieuwpoort 
• Stadhuis Ameide 
• Sluis Ameide 
• Zouweboezem, Lexmond 

Horeca
• Bistro Bientje, Ameide 
• Eetcafé De Dam, 

Nieuwpoort

Wandelroute
         Lus Nieuwpoort – 

                   Zouweboezem

Hervormde kerk Ameide
Deze kerk dateert uit de 15e eeuw.  

De torenklok uit 1608 werd in 1943 door de Duitse 
bezetter in beslag genomen, maar het schip waarop de 

klok naar Duitsland zou worden vervoerd, is door het 
verzet tot zinken gebracht. Na de oorlog heeft hij zijn 

oude plek weer teruggekregen.

Vind de 
route in de 
izi. TRAVEL 

app

Tip! Combineer 
deze wandeling met 

de lus Zouweboezem – 
Vianen. Overnacht 

onderweg in een gezellige 
B&B of een charmante 

camping aan 
de Lek. Ook kan je de route 
halveren door in Ameide de 

bus terug richting 
Nieuwpoort te pakken. 
Check wel vooraf de 

dienstregeling. 
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Colofon

Deze routegids is geproduceerd  
door Gebiedsmarketingstichting 
Tussen Lek & Linge in opdracht  
van gemeente Vijfheerenlanden.

Met speciale dank aan: 
Freek van Toor van Historische 
Vereniging Hagestein, Harm Brinks 
van Historische Vereniging Leerdam, 
Sam Janse van Historische Vereniging 

Ameide, Rob de Graaff van Historische 
Vereniging Vianen, Chris Will en 
Sander Enderink van Stichting Oude 
Hollandse Waterlinie

Disclaimer: 
Ondanks de aandacht die besteed 
is aan de samenstelling van deze 
routegids, kan het zijn dat de gegevens 
niet meer volledig of actueel zijn.

Tussen Lek & Linge.
Ontmoet. Ontdek. Onthaast.

INFO@BEZOEKLEKENLINGE.NL | WWW.BEZOEKLEKENLINGE.NL




